Vanuit mijn hart

/eq Jij weleens hardop wat iemand voor jou

petekent? Vaak nemen we daar de Tijd niet voor.
/onde. In deze rubriek laten we een lezeres
aan het woord die niet langer wil wachten.

Z_memm/,

Wat hebben we de afgelopen jaren
veel meegemaakt. Tot onze grote
schrik bleek ik in 2017, op mijn
dertigste, borstkanker te hebben.

Na mijn borstamputatie lag ik door
complicaties lang in het ziekenhuis.

Jij week niet van mijn zijde en steunde
me samen met papa waar je kon.
Ook tijdens de chemokuren, zelfs die
op Eerste Kerstdag, ging je met mij
mee. Ook daarna kon ik op je rekenen.
Omdat mijn toenmalige man Ronald
doordeweeks moest werken, hielp je
vaak mee in ons huishouden en met de
zorg voor ons foen driejarige zoontje.
Zo'n drie maanden na de laatste
chemokuur deed ik samen met jou
op een dag een verschrikkelijke
ontdekking, thuis. Ronald had een
einde aan zijn leven gemaakt en

jij en ik vonden hem. In shock en

vol verdriet vonden we steun bij
elkaar en onze familie. We hadden
zijn zelfdoding absoluut niet zien
aankomen, niks wees erop dat het
niet goed ging met hem. In de brieven
die hij had achtergelaten, lazen we
pas over zijn depressieve gevoelens.
Na zijn overlijden woonde ik samen
met mijn zoontje tijdelijk bij jou en
papa. Het was voor mij te heftig om
thuis te zijn. Maar na een aantal weken
wilde ik het wel weer proberen. Jij ging
met ons mee. Je sliep in die tijd vaak
bij ons. We praatten geregeld over
hoe ik me voelde, het was z6 fijn dat
ik altijd bij jou terechtkon. We hadden
altijd al een goede band, als er iets
was, was jij de eerste met wie ik het
besprak. Door deze gebeurtenissen
werd onze band nog sterker.

Een jaar na het overlijden van Ronald,
in 2019, werd ik onverwachts opnieuw
verliefd. Ik was er eigenlijk helemaal
niet mee bezig, maar toen ik Juriaan
ontmoette, voelde ik opeens weer
vlinders. We kregen een relatie en jij

en papa waren hartstikke blij voor mij.
Jullie gunden mij dit nieuwe geluk en
het was fijn om na al die ellende ook
jou weer blij te zien. Hoewel je je best
deed om steeds sterk fe blijven voor
mij, had ik heus wel door dat ook jij je
verdriet had. Je zei vaak dat je het liefst
al mijn pijn van me overnam, en als
moeder begreep ik dat. Ik zou het ook
heel moeilijk vinden om mijn kind met
zo veel verdriet fe zien.

Helaas bleek ik in 2020 voor de
tweede keer borstkanker te hebben.
Er volgde opnieuw een operatie en
daarna kreeg ik weer chemotherapie
en bestralingen. Net zoals de vorige
keer week jij niet van mijn zijde.
Gelukkig ben ik inmiddels stabiel.

Ook ben ik afgelopen zomer met
Juriaan getrouwd en jij en papa
waren mijn getuigen. Het was een

prachtige dag waarop we na zo'n zware
tijd eindelijk weer eens ietfs leuks met
elkaar konden delen.

Regelmatig praten we met elkaar over
het leven en hoe de afgelopen jaren
ons hebben veranderd. En zeggen we
hoe goed we het nu hebben en dat we
ons realiseren dat het zomaar anders
kan zijn. Daarom proberen we samen
zo veel mogelijk te genieten en leuke
dingen te plannen, zoals onze gezellige
familieweek in Belgié binnenkort.
Mam, je bent z& belangrijk voor mij.

Ik zou niet weten wat ik zonder jouw
onvoorwaardelijke steun zou moeten.

Ik hou heel veel van je, je bent echt

de allerbeste moeder die ik me

kan wensen!

Liefs, Dianne

Wil jij ook vertellen wat iemand voor jou
betekent? Mail je verhaal in het kort naar
post@vriendin.nl, wie weet interviewen we
je voor deze rubriek.
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